
Voorstellen M.M.J. (Mark) Verheuvel en beroepingswerk. 

 

Vanuit de beroepingscommissie 

 

Beste gemeenteleden, jong en oud, 

 

Vorige week donderdag heeft de kerkenraad ingestemd met het advies van de commissie om ds. 

M.M.J. (Mark) Verheuvel uit Schoonhoven/Berkenwoude te beroepen. Dit advies is gebaseerd op het 

luisteren van kerkdiensten en een goed en open gesprek met deze dominee. Hieronder stelt hij 

zichzelf voor. 

 

Zaterdag 26 februari is het beroep ingegaan. In deze periode volgen contactmomenten met de 

dominee door middel van een kennismaking op D.V. 7 maart en een kerkdienst op D.V. 13 maart. 

 

We zijn de Heere, onze Leidsman, dankbaar dat Hij ons hiertoe heeft geholpen. Laten we eensgezind 

en vurig blijven bidden dat Zijn wil duidelijk wordt. 

Hartelijke groet, 

Ron, Herbert, Ger, Jan-Pieter, Hubert, Ingrid en Esther. 

 

M.M.J. (Mark) Verheuvel. 

24 februari 2022 

Nu mijn naam aan u en jou is bekendgemaakt, is het ook tijd om mij wat verder voor te stellen. 

Uiteraard zie ik ernaar uit om “in het echt” met u kennis te maken, maar dit stukje tekst helpt 

daarvoor wellicht een beetje. 

 

Allereerst wil ik over mijzelf zeggen: door de genade van God ben ik van Jezus Christus. Voor dit 

meest wezenlijke van mijn identiteit komt de Heere alle eer toe. 

 

Wat ik verder nog zou kunnen zeggen in kort bestek; ik ben 29 jaar. 

Na mijn theologische studie in Utrecht en Amsterdam ben ik vanaf september 2018 predikant 

geworden in Berkenwoude en Schoonhoven. 

 

Ook ben ik al ruim 20 jaar muzikaal actief als hoornist, dat geeft veel vreugde en de nodige 

ontspanning. 

 

Om nog een laatste puntje te noemen: mijn overgrootmoeder Verheuvel kwam uit Benthuizen. De 

verder details en anekdotes daaromtrent ga ik binnenkort nog eens opdiepen uit ons familieboek. 

Ik ben benieuwd naar de verdere ontmoeting met u als gemeente van Christus te Benthuizen. 

 

 


